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‘t KONTAKT 
 Juni 2025, 39e jaargang nr. 10  

Redactieadres:  

De Tuinen 20, 8471 XP Wolvega, telefoon 688380   >>    E-mail: kontakt@ter-idzard.nl 

 

 Inleverdatum volgend nummer 7 september 2025 

 Verschijningsdatum 23 september 2025 

                  Deze maand 

Hier het laatste nummer van het 39e seizoen van 't Kontakt.  

De verschijningsdatum is deze keer later, zo kunnen we de verslagen van de 

zomerfeesten nog meenemen. Dit voorwoord is geschreven tijdens de terugreis 

van onze vakantie naar Franrijk. De jaren dat we nog geen kinderen hadden, 

gingen we op vakantie of een weekend weg met vrienden, op de motor, dames 

achterop. Nu de kinderen al een aantal jaren niet meer meegaan, is het leuk om 

dit weer op te pakken. Maar dan wel met wat meer comfort. Zo de bus gepakt 

en de motor op de aanhanger, richting Marsanne, de Drôme. Prachtig gebied, 

gelegen in de regio Auvergne – Rhône Alpen. Ons verblijf op een camping  

met uitzicht op de vallei, omringd met bergen en lavendelvelden, zo prachtig 

paars in rijen geplant. De dagen dat de mistral wind waaide, golfde de lavendel 

mee. Schilderachtige dorpjes bezocht, de mannen maakten bijzondere 

motortochtjes door de Franse Alpen. ‘s avonds genieten van de Franse keuken 

en de gezelligheid met elkaar. Het zou zo een jaarlijkse traditie kunnen 

worden. 

Voor de scholen beginnen binnenkort de vakanties. De dorpsactiviteiten 

worden op een lager pitje gezet. Maar niet helemaal: Tjerkepaad bezoeken, het 

Bultfestival beleven op 12 juli. Dit is in de zomermaanden mogelijk.  

`t Kontakt doet mee met RaboClub Support onder de noemer van Plaatselijk 

Belang. U kunt stemmen van 1 tot en met 23 september. Dit kan eenvoudig via 

de Rabo-app. Bent u lid van de Rabobank? Geef ons uw stem! 

Verslagen van de dorpsfeesten, aangeleverd door dorpsbewoners. 

De dorpsfeesten waren door de Feestcommissie, de vrijwilligers van het 

Dorpshuis en alle andere vrijwilligers een groot succes. Een afwisselend 

programma voor jong en oud, gezellig, sfeervol zoals een dorpsfeest hoort te 

zijn.  

De redactie wenst iedereen een goede zomer toe!       

 

Sjoukje Kuipers 
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Agenda De Drie Dorpen 
05.07 – 06.09.25 Tsjerkepaad – elke zaterdagmiddag 13.30 uur 

12.07.2025 Bultfestival  

10.09.2025 Redactievergadering ’t Kontakt 20.00 uur 

13.09 - 14.09.25 Open Monumentdagen en Archief Sneupersweekend 13.30 uur 

16.09.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

26.09.2025 Advendokaarten/tachtigen 20.00 uur 

28.09.2025 4 Aces muziekmiddag De Bult  

30.09-2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

30.09.2025 Bulthap 17.00 uur 

04.10.2025 CITI  

14.10.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

17.10.2025 Klaverjassen 20.00 uur 

28.10.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

28.10.2025 Bulthap 17.00 uur 

08.11.2025 CITI  

11.11.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

25.11.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

25.11.2025 Bulthap 17.00 uur 

09.12.2025 Koersbalmiddag 14.00 uur 

23.12.2025 Kerstbroodmaaltijd  

31.01.2026 CITI  

07.03.2026 CITI  

04.04.2026 CITI  

 
 
Inlever- en verschijningsdata ’t Kontakt 
Seizoen 2025/2026: 

Inleverdatum kopij    Verschijningsdatum     

7 september 2025    23 september 2025 

5 oktober 2025    21 oktober 2025 

2 november 2025    18 november 2025  

30 november 2025    16 december 2025 

4 januari 2026     20 januari 2026 

1 februari 2026    17 februari 2026 

1 maart 2026     17 maart 2026 

29 maart 2026     14 april 2026 

3 mei 2026     19 mei 2026 

31 mei 2026     16 juni 2026, afhankelijk van dorpsfeesten evt. andere 

      datum 
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Plaatselijk Belang Oud Papier 
 

 

In verband met het Bultfestival is de oudpapierdatum veranderd.  

De nieuwe datum wordt: 4 juli tot en met 11 juli 2025 (in plaats van 11 juli tot en met 18 juli).  

Dit geldt ook voor de container bij Koopstra.  

 

Nieuwe data: 

- 22 augustus tot 29 augustus 2025 

-  3 oktober tot 10 oktober 2025 

- 14 november tot 21 november 2025 

- 16 december tot 23 december 2025 

- 30 januari  tot 6 februari 2026    

- 13 maart tot 20 maart 2026 

- 24 april tot 1 mei 2025 

- 5 juni tot 12 juni 2026 

- 3 juli tot 10 juli 2026 

 

Namens Plaatselijk Belang Eensgezindheid,  Koos Wagenaar 

 

 

 

 

 

Oproep Dorpsarchief 
Het Dorpsarchief Idzawolde bestaat al sinds 1999. Dit Dorpsarchief wil de historie van onze 3 

dorpen conserveren. Wij zijn op zoek naar foto’s, documenten, brieven, aktes, geboorte-/trouw-

/rouwkaarten, ledenlijsten, enz. Denk hierbij ook aan verenigings-administraties. 

 

Deze documenten zijn van harte welkom en wij zullen ze bewaren, bestuderen en toegankelijk 

maken voor geïnteresseerden. 

Henk de Vries  0561 -  688393  

Jan Punter       06-19982097  Joop Sanders   0561 – 688401 

Of digitaal te sturen per e-mail naar archief@ter-idzard.nl   

Gooi niets weg, denk eerst aan het Dorpsarchief Idzawolde 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gelegenheidskoor De 4klank 

Even wat over de oorsprong van deze naam ‘De 4klank’. Het klinkt als…… inderdaad! Als 4-

stemmig zingen door de gemeenteleden van Ter Holten uit de vier dorpen Olde- en Nijeholtpade en 

Ter Idzard en Oldeholtwolde.  

Nu is daar in de loop van de tijd wel wat verandering in gekomen. Er zijn wat leden gestopt 

(voornamelijk in coronatijd) maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bij gekomen. Zodat we in 

volle bezetting met 14 à 15 gemeenteleden 3-stemmig kunnen zingen. Maar we willen graag een nóg 

sterker en groter koor.  

Wanneer zingen we? In samenspraak met dirigent Inge Joldersma en predikant zoeken we drie keer 

per jaar een kerkdienst uit waarin we graag mee willen werken. Daarvoor oefenen we 6 à 7 keer op 

maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade. Onze dirigent 

zoekt voor elke gelegenheid de passende muziek en we zingen voornamelijk liederen uit het 

Liedboek of Taizé-liederen. 

Onze laatste bijdrage was op Goede Vrijdag, waarin we korte liederen passend bij de dienst in 

samenzang met de gemeente zongen.  

Aan alle lezers van de dorpskrant stellen we de vraag: kent u iemand, die misschien geen kerkganger 

is, maar die wel graag zingt en ook wel eens in een kerkdienst mee zou willen doen? Of misschien 

vindt u het toch leuk om zelf mee te zingen? Neemt u dan contact op met Rinkje Smitstra 

rinkjesmitstra@gmail.com, zodat u bijgepraat kunt worden en u de eventuele oefendata doorgegeven 

krijgt.  

We hopen in het najaar weer bij elkaar te komen en we zien u dan graag.  

Rinkje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rinkjesmitstra@gmail.com
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Bonifatiuskerk Ter Idzard 

 
 

 

 

EXPOSITIE ‘WATER IN BEWEGING’ IN HET KERKJE IN TER IDZARD 

Zoals we eerder vertelden in het vorige Kontakt is er weer een expositie in het kerkje van Ter Idzard 

samengesteld. De expositie heet ‘Water in Beweging’ en is geopend op 5 juli en duurt tot begin 

september. Iedere zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur is de kerk geopend voor bezoekers en zullen er 

vrijwilligers aanwezig zijn. 

De handwerken die in deze expositie te zien zijn, zijn gemaakt door bewoners uit onze eigen regio. 

De werken zijn uiteenlopend in materiaal en uitwerking en laten zien waar de makers hun plezier uit 

halen. Er wordt bestaand werk aangeleverd en er zijn exposanten die speciaal voor de 

tentoonstelling nieuw werk leveren. 

De exposanten zijn Sjoukje Kuipers, Klaasje Weerman, Tjitske Diever, Attie Nijboer, Suze Sanders, 

Henriette Sjouwke, Margreet Poelman, Claartje Harding, Gerda Hornstra, René Koordes, Herald 

Roelevink, Irma Wiegersma, Geesje Postma, Rimkje Klijnstra, Margot de Olde, Marieke van 

Ameijde en twee gast-exposanten, Marjan ten Have en Fleur Niewijk. Allen laten graag hun werken 

aan jullie zien. 

Het is heel bijzonder om te zien hoeveel creativiteit er is in onze dorpen en daar omheen! En ook 

heel waardevol om aandacht daaraan te kunnen besteden. Wij hopen natuurlijk dat jullie deze 

periode ook een kijkje komen nemen bij de expositie door en voor bewoners van de Stellingwerven 

en daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met groet, namens de Plaatselijke Commissie Bonifatiuskerk Ter Idzard, 

Marieke (samensteller en deelnemer expositie ‘Water in Beweging’) 
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   Te Gast 
Rob de kan 

 

Eieren 

Een ei is een voedingsmiddel dat vanouds door mensen wordt gegeten. Alle vogeleieren zijn eetbaar 

voor de mens, maar de meeste eieren stammen van enkele soorten: kip, gans, eend en kwartel. Aldus 

de eerste regels die je krijgt als je op Google alleen het woord ei intypt. Ik kijk nog even verder, er is 

een afhaalrestaurant dat Het Ei heet, een winkel voor tweedehandskleding en een toeristisch oord. 

De attractie bij Ommen staat er sinds 2023, heb ik nog niet gezien, terwijl we wel regelmatig bij 

Ommen in de buurt fietsen. Het is een ‘vogelkeikhut’ en er staat nog extra bij ‘geen spelfout’. 

De kippen van opa en oma de Kan in Noordwijkerhout legden 

iedere dag ook eieren in een hokje achter hun huis. En ze 

scharrelden door de tuin. Opa en oma leefden in een kleine 

woonkamer waarin ook hun opklapbare bed een plaatsje had. Een 

wc was er niet, wel een hokje met een plank en een gat erin met 

een mooi rond deksel erop. Dat deksel moest eraf en de geur van 

de eronder zittende beerput zal ik hier maar niet verder 

beschrijven, je ruikt het zo ook al denk ik. Mijn tante Anastacia 

en haar gezin woonden in het voorste deel van het huis en hadden 

de beschikking over nog twee kamers boven voor hun drie 

kinderen. De verbouwing voor iets meer ruimte voor het 

inwonende en zich uitbreidende gezin van mijn tante was voor mij een mooie leerschool. Er werd 

een diep gat gegraven voor nog een extra beerput aan de zijkant van het huis. Daar kwam ook een 

tweede, heel smalle keuken voor tante A. Het beton storten en het metselen maakte diep indruk op 

mij als zesjarige. En ik deed dat meteen in het zand en met het zand na. Als je achter het schuurtje 

een steen optilde, zag je vaak zandhagedissen, dat vind ik nog steeds fascinerende dieren. In de 

kleine, lager gelegen groentetuin mochten de kippen scharrelen, volgens de kennis van nu zaten er 

nog PFAS-vrije wormen in de zanderige grond. Zo nu en dan was er een kip, die geen eieren meer 

kon leggen, die had het ‘kortste houtje’ getrokken. Het hakblok en de bijl kwamen uit het schuurtje 

tevoorschijn. Een dag later heerlijke door oma gebraden kip en ook nog de allerlekkerste kippensoep 

op tafel. Daar heb ik leren smikkelen.  

Zonder kippen woonden we in Sneek driehoog in een flatwoning met uitzicht over weilanden, we 

konden naar Offingawier kijken. Iets meer naar rechts, nog wat verder weg waren in de zomer de 

zeilen van boten op het Sneekermeer te zien. Samen met de buurkinderen gingen we varen, vissen 

eieren zoeken en ook af en toe stiekeme dingen doen zoals dat hoort bij kinderen. Och ja, nu ontkom 

ik er niet aan om er toch eens wat op te biechten. Een lege portemonnee op de stoep leggen en met 

een vissnoertje achter een struikje zitten. Het juiste moment afwachten en dan snel voor de grijpende 

hand wegtrekken, altijd een leuk vermaak. Nog zo één dan, het belletje trekken. Je liep door een 

straat en drukte af en toe op een bel of klopte hard op een deur als er geen bel was. De bewoner, in 

die tijd was er altijd wel één thuis, deed open zag niemand want wij stonden dan een portiek verder 

te wachten wat er zou gebeuren. Het leukste was als iemand boos achter je aan probeerde te rennen. 

Verder nog wat criminele dingen zoals vuurtje stoken en roken in de bosjes op het industrieterrein. 

Zo, verder ga ik voorlopig niet met mijn onthullingen.  
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Met mijn vader en zijn vrienden gingen we vaak vissen, zo ook een keer in het voorjaar, we waren 

in de buurt van Balk. Om bij het viswater te komen moesten we een stukje over een weiland lopen. 

Ongeveer halverwege stapte ik recht op een nest met vier eieren af. Volgens de mannen waren het 

tureluureieren en die mocht je toen ook al niet meenemen. In tegenstelling tot de kievitseieren, die 

werden massaal uit alle stukken land gehaald en kon je verkopen aan de poelier in de stad. Daar lag 

dan een hele grote bult van die eieren in de etalage. Er zijn nu stukken land waar zoveel 

ganzeneieren liggen, dat er plannen zijn om die eens te reguleren.  

Er waren grote eieren te vinden bij Heemskerk. Wij woonden een paar jaar in Sneek, maar hebben 

ook zes jaar in Beverwijk gewoond. Met een klasgenoot, buurjongen en ook vriend Filemon had ik 

een afspraak om eens bij hem te komen logeren. Zijn ouders waren inmiddels ook verhuisd naar 

Heemskerk, dat ligt iets ten noorden van Beverwijk. 

Die Paasvakantie werd een bijzonder feest. We liepen 

naar de verschillende kastelen in en rond Heemskerk. 

Een van die kastelen had een prachtige grote vijver, 

slootjes en bruggetjes, noem maar op. We keken onze 

ogen bijna uit de kassen, kikkers die boven op elkaar 

zaten, kikkerdril en stekelbaarsjes alles was te zien in 

dat heldere water. Een paar ganzeneieren vielen mij op 

en ik vertelde dat we in Friesland eieren mee mochten 

nemen. Dat konden we hier ook wel doen. Mijn vriend was ook nergens bang voor dus we vulden 

onze jaszakken met een stuk of vier eieren. Gingen daarna rustig naar hun huis. Oeps, iemand had 

ons die eieren op zien rapen. Hij liep in onze richting, wij hadden niks door en hij pakte ons vast. 

We moesten mee naar het politiebureau. Gelukkig liepen we langs een paar bomen waar het gras 

wat hoger was en lieten daar stiekem de eieren vallen. Geen bewijs, dachten we toen heel slim. Weer 

retteketet, want er schreeuwde iemand naar onze grote grijpende handhaver dat we de eieren lieten 

vallen, je wordt altijd zo blij als je verraden wordt, bonkerdeploink. Politie daar ook in de war, ze 

wisten niet wat ze met ons moesten. Onze straf werd duizend strafregels schrijven: “Ik mag geen 

eieren uit het park meenemen”. We moesten het diezelfde middag nog inleveren. Ook daar 

bedachten we nog een truc, we deden ieder de helft en leverden dus samen duizend van die regels in, 

nooit meer iets van gehoord, wel nog een aantal jaren doorgegaan met het zoeken en meenemen van 

kievitseieren. 

De eieren zijn op. Ik woon nu in Ter Idzard en ben lid geworden van de Vogelwacht Oldeholtpade 

en omstreken, ja wat een lange naam. Wij behoren tot de omstreken. Met Gosse en Hans heb ik zo’n 

twintig jaar meegelopen om nesten van weidevogels op te sporen en het resultaat van uitgekomen 

broedsels te melden bij de Vogelwacht. Het 

aantal soorten weidevogels was al afgenomen tot 

drie. Kievit, scholekster en al zeldzaam: een nest 

van de tureluur is wat we vonden. Het nam vrij 

plotseling af van geregeld rond de tien 

broedparen naar nul in het jaar 2023. De 

Vogelwacht begon een aantal jaar geleden aan 

Frank en anderen te vragen of we wat nestkasten 

voor zangvogels konden maken. Een aantal 

jaren maakten we vijftig tot honderd kastjes voor mussen, mezen en vinken. Afgelopen winter ging 

het helemaal mal, er werd een faunatoren bedacht en getekend. Ook een virtuele plaatsing op een 

foto gebruikten we voor de presentatie. Bijna alle zaterdagen vanaf half november tot begin april 

werd er gewerkt in Oldeholtpade aan het stalen deel. In de kap zit een staalconstructie en natuurlijk 

de lange ronde paal. Vogels houden vast wel van paaldansen! In de Scheenstrawerkplaats maakten 

we de drie kolommen en later ook de drie daken. In de kolommen zitten nestplaatsen voor 
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zangvogels en dagschuilplaatsen voor vleermuizen. Allemaal goede 

insectenvangers. Bij onze familie de Vries mochten we meteen aan de 

slag, gat graven, beton erin, laten harden en paal met hijsinstallatie 

plaatsen. De andere twee faunatorens voor Nijeholtpade en Oldeholtpade 

lopen dit broedseizoen vertraging op. De één door te hoog water en de 

ander, door regelgeving en onverwachte communicatie met onze 

gemeente. Zo jammer voor twee torens, meteen een verloren seizoen. 

Even mijn best doen om mijn ongenoegen fatsoenlijk op te schrijven, hopelijk zijn er niet veel 

mensen die een ei alleen op hun bord herkennen. 

Volgende gastschrijver: Bennie Mulder 

 

 

 

 

Zomernieuws 

‘t Kontakt verschijnt in juli en augustus niet. Maar mocht u nieuws of nieuwtjes willen delen, dan 

kunt dat doen via de website. Stuur een e-mail met uw bijdrage aan nieuws@ter-idzard.nl.  

 

Nieuws 

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende berichten op de website gezet: 

Dorpswille: laatste koersbalmiddag van het 

seizoen 

01-05-2025 2 foto’s  

Indrukwekkende Dodenherdenking in 

Nijeholtwolde 

04-05-2025 8 foto’s  

Kunstenaars exposeren in de Wonderkamers 12-05-2025 7 foto’s  

Met een bus door Gaasterland 13-05-2025 3 foto’s  

Leerlingen De Striepe bouwen insectenhotel 16-05-2025   

Programma dorpsfeesten 25-05-2025 1 foto Foto toont het 

programma 

Dorpsfeesten vrijdagmiddag niet in de tent, 

maar in de boot! 

28-05-2025 1 foto  

 

Nieuws delen met de website?  Neem dan contact op met onze nieuwsredactie via nieuws@ter-

idzard.nl 

Wil je reageren op een nieuwsitem? Dat kan. Onder elk nieuwsitem is er ruimte voor reactie. 

mailto:nieuws@ter-idzard.nl
mailto:nieuws@ter-idzard.nl
mailto:nieuws@ter-idzard.nl
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Het Dorpsarchief 
 

Tweede loting eeuwboek 

Dankzij een spontane donatie is er bij ons nog een boek van Olde- & Nijeholtwolde binnengekomen. 

De persoon, hij wil niet dat zijn naam genoemd wordt, heeft via onze dorpskrant gelezen dat er veel 

belangstelling is voor de eeuwboeken over de dorpen. Wij hebben hierna alle mensen benaderd, die 

al bij de vorige uitloting aangaven dat ze graag het betreffende boek wilden kopen. Voor deze 6 

mensen is dan ook op 15 mei een tweede loting gehouden, met als “winnaar” de familie Boersma 

van de Heirweg/hoek Stadburen. 

Een bijzonderheid over de schenker van het boek; hij wilde er geen geld voor hebben en toen wij 

vroegen of we er 30 euro voor mochten vragen, ging hij daarmee akkoord. Dit geld zou dan ten 

goede komen aan het Archief. Wij hebben vervolgens besloten dat we deze geste moesten belonen 

met een royale attentie, die ondertussen al is afgeleverd.  

Sneupersweekend 13 en 14 september a.s. 

Ook dit jaar houden we weer in het kader van Tsjerkepaad en Open Monumentenweekend een 

Sneupersweekend. En wel op zaterdag 13 en zondag 14 september. Hierbij kunt u de nodige 

informatie inzien of verkrijgen over de historie zoals genealogie van uw voorouders of historische 

feiten over een breed scala van documenten over de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. 

In de kerk staan tafels en stoelen klaar, zodat u op uw gemak het vele archiefmateriaal kunt 

doornemen. Oude foto's in speciaal samengestelde fotoboeken en krantenknipselboeken liggen ter 

inzage. Maar ook trouw-, rouw- en geboortekaarten zijn in mappen geordend. Verder kunnen wij u 

een aantal familiestambomen laten zien van dorpsbewoners, maar ook verenigingsdocumenten. 

Uiteraard zijn de commissieleden dan ook zelf aanwezig om u bij uw zoektocht bij te staan. Mocht u 

zelf nog materiaal, zoals foto's, verenigingsverslagen, krantenknipsels, trouw- en rouwkaarten enz. 

hebben, dan ontvangen wij die graag of er wordt een kopie van gemaakt. 

In de afgelopen jaren heeft het Dorpsarchief diverse filmopnames mogen ontvangen en een greep 

hieruit zal op een groot tv-scherm te zien zijn. 

Maar ook onder het genot van een kopje koffie of thee is het een unieke ontmoetingsplek voor    

(oud-)inwoners. 

Waar: Bonifatius kerk, Idzardaweg 61, Ter Idzard 

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 september a.s. 

Tijdstip: 13:30 tot 17:00 uur 

Kijk ook eens op www.ter-idzard.nl - of neem contact op met archief@ter-idzard.nl 

 

Namens het Dorpsarchief Idzawolde, Joop Sanders 

 

http://www.ter-idzard.nl/
mailto:archief@ter-idzard.nl
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Wjerspegelingen  

 

Alles is ontwaakt.....   

De lente heeft zich inmiddels in volle glorie 

laten zien. De uitbundig bloeiende 

rododendrons zijn alweer op hun retour. Een 

prachtig gezicht als ze helemaal in bloei staan. 

Door een aantal warme dagen ging de bloei 

ineens snel en waren ze helaas ook gauw 

uitgebloeid. Onze bloementuin laat prachtige 

kleuren zien. De clematis 

heeft prachtig gebloeid. De 

rozen komen in bloei en de 

knoppen van de pioenrozen 

zwellen aan. Het zal niet 

lang meer duren, dan staan 

ze te pronken met hun 

zachtroze kleuren. Wat een 

heerlijke tijd, elk jaar weer. We hebben al 

volop genoten van de zon en de zomerse 

dagen, de afgelopen tijd. Onze groentetuin 

staat er mooi bij, maar wel met behulp van 

water uit de sloot. Wat een droogte, dit 

voorjaar. Inmiddels wel buien gehad en dat 

was ook echt wel nodig. De rabarber staat er 

prachtig bij. Ik had nog aardbeien van vorig 

jaar in de vriezer. 

Een mooie 

combinatie van 

rabarber en 

aardbeien geeft 

heerlijke frisse jam! 

Onze 

aardbeiplanten 

hebben volop in 

bloei gestaan, dat 

belooft wat deze 

zomer! De huiszwaluwen zijn druk in de weer 

met het bouwen van een nestje in de nok van 

onze gevel. Wat zijn ze hard aan het werk, ze 

vliegen af en aan en met een dag of zes, hangt 

er al een nestje in de nok. Nu maar afwachten 

wanneer ze gaan broeden. De groene specht 

liet zich dit voorjaar flink horen. Een helder 

lachend geluid, helaas heb ik hem niet kunnen 

spotten. Hoog in de top van een boom in de 

boswal aan de westkant zat de bonte 

vliegenvanger te zingen. Het duurde even 

voordat ik hem goed kon zien met de 

verrekijker, maar het is uiteindelijk toch 

gelukt! Achter ons huis hadden de koolmezen 

al jongen in de nestkast. De ouders hadden het 

druk met voeren. Inmiddels staat de kalender 

op 2 juni en is het voorjaar officieel voorbij. 

Het jonge groen aan de bomen kleurt 

inmiddels naar donkergroen. De eerste kleine 

kastanjes hangen al aan de bomen. Ik zou het 

voorjaar wel wat langer willen vasthouden, 

maar ja, je kunt de tijd niet sturen. De eerst 

snee is inmiddels aan de kant. De agrariërs 

konden rustig hun gang gaan, het weer was 

lange tijd stabiel, maar ook te droog. 

Inmiddels is er wel regen gekomen, maar ik 

denk dat 

er nog 

wel wat 

bij kan. 

De lucht 

achter 

ons huis 

laat 

prachtige 

plaatjes zien, ik loop 's avonds regelmatig naar 

buiten om een plaatje te schieten. Afgelopen 

week hebben we van ons eerste beschuitje met 

aardbeien uit eigen tuin genoten. Dat zijn toch 

de allerlekkerste! Regelmatig loop ik even 

door onze tuin en ontdek van alles. Een 

prachtige libelle, het zandblauwtje, een 

citroenvlinder, bijen en hommels, een geel 

lieveheersbeestje. Als je goed om je heen kijkt, 

zie je steeds meer. Het is weer een feestje om 

buiten te zijn!  

 
AnjAnja Klompmaker, 2-maandelijkse column 
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Puzzel 
 

 

Beste puzzelvrienden en vriendinnen, 

 

Alweer de laatste puzzel van het seizoen. Deze keer een Combiquiz. Je kunt hier de hele zomer over 

doen. De oplossing staat achterin ‘t Kontakt. 

 

De oplossing van vorige maand is als volgt:  

De woordkraker was Rijke. 

De Cijfercodepuzzel is altijd even puzzelen, maar als je een paar letters erbij hebt gevonden, kan het 

snel gaan.  

 

De stand is als volgt: 

Riek Hogeling  170   Rimmie van der Wal  140 

Jan Punter  170   Sjoukje Jongstra  170 

Anneke v.d. Akker 160   Sientje Hogeling  170 

Hinke de Vries 150 Alie Dedden   170 

      

Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer en veel puzzelplezier.  

Tot september, 

 

Jellie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 12 - 

 

 

 

Combiquiz 

De opgaven zijn een mix van kruiswoord-, aanvul-, crypto- en quizomschrijvingen. 
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Plaatselijk Belang 
 TER IDZARD, OLDE- EN NIJEHOLTWOLDE 

    E-mailadres: pb@ter-idzard.nl 

Dodenherdenking Stadburen Nijeholtwolde 

Bij het monument aan de Stadburen bij de 

spoorwegovergang in Nijeholtwolde vond dit jaar 

op 4 mei weer een herdenkingsdienst plaats. 

Namens het Plaatselijk Belang Eensgezindheid 

heette Irma iedereen welkom. Ondanks alle 

inspanningen om ervoor te zorgen dat er nooit 

meer oorlog op de wereld zou komen, weten we nu 

dat we daar nog niet in geslaagd zijn. Oorlogen 

zijn er nog steeds. We mogen de moed niet 

opgeven. Ook niet na 80 jaar vrijheid.  

Trompettist Jan Hoekstra speelde de Last Post. Daarna was het twee minuten stil. Wethouder Thom 

Hartog sprak een herdenkingswoord uit. Jolieke, Esme, Jorn en Maya van OBS De Lamer en Nick 

en Koen van OBS De Striepe droegen een gedicht voor. 

Irma vertelde nog iets over haar schoonvader, die het vaak over de sabotagedaad van de trein had. 

Hij woonde er dichtbij. De bouten die tijdens die daad uit het spoor gehaald zijn, heeft hij later 

gevonden onder een “batte”, een plank over de sloot, waar de koeien overliepen naar het land. Hij 

heeft ze altijd bewaard. 

Aansluitend vonden de kransleggingen plaats. Wethouder Tom Hartog legde een krans bij het 

monument Stadburen. Namens het verzet legde Lammert Baas een graftak neer, gevolgd door 

leerlingen van OBS De Lamer en van OBS De Striepe. Ook werden er boeketten neergelegd door 

nabestaanden van Marcel Leicer. En als laatste legde het Plaatselijk Belang nog een bloemstuk neer. 

Irma bedankte de vele aanwezigen. 

 

Foto’s Lenus v.d. Broek (meer foto’s op website) 

mailto:pb@ter-idzard.nl
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Uut de Penne van Frank 

 

 

Wat bin we mooi vot west - 10 meie 2025 

De vrouwluden van oonze dorpen hadden weer wat bedocht, disse keer mit een oolde bus deur 

Gaasterlaand, de partners mochten ok mit, mar eigeluks mocht iederiene mit tot dat de bus vol was 

bijna vol, want deur omstandigheden waeren er drie niet mit. 

Mooi bedocht, de meeste meesken ken ie wel, mar er gongen ok meesken mit die zie ie niet alle 

daegen. “Zo dat is lange leden dat ik jo zien hebbe, hoe is’t, alles goed?”, en zo wodde er heel wat of 

kaekeld, veur al in ’t begin van disse reise. 

No gao ik even terogge naor de tied dat mien vader en moeder opreis gingen, in oonze dorpies was 

toen een reisvereniging ‘Samen uit’. Mien heit zat in ’t bestuur, ok Melis Punter en nog wel een 

stokmenneg. ’t Wodde altied een groot feest, ze reden mit eeen bus van de ZWH [de Zuid-West 

Hoek] en de zelde chaufeur moest altied mit want dan wodde ’t gezelleg. 

Ik zal je vertellen dat ’t no ok gezelleg was, mit zo’n kleine 40 meesken bin we uut einde zet. Van 

uut Ousterhaule mit een bus die al 60 jaor oold was, mit Schauffeur Roel Nak en praotiesmaeker 

Yde Wierda, no die leste mit behulp van een verstarker kon t’gekaekel stille kriegen. 

We reden zo richting ’t Tjeukemeer richting Lemmer en daor vertelde hij dat Lemmer een Vlekke is. 

Een dorp mit een Vlekke hadde meer rechten as een gewoon dorp mar ’t was dan gien stad, zo 

waeren er meer dorpen, zo as Joure  en ’t Veen. Overal kon ie wel wat over vertellen en dan denk ie 

dat ie wel wat van dat gebied weten, no dat vul mij vies tegen. Zo had die ’t over Gaast. Een Gaast 

was een overbliefsel van de iestied, die 

hadde wallen opdrokt en die wallen hieten 

Gaast, wust ik vulle, nooit van heurt en zo 

kwam’n we bij ’t Oudemirdemerklif. Daor 

bin we henne lopen en dat was ok een 

Gaast waor as de Zuuderzee an knabbelt 

het en zo is er een steile wal ontstaon. Heel 

mooi om te zien as ie ienekaante uut 

kieken mar as ie de aandere kaante uut 

keken dan staon daor windmeul’ns. Zo as 

oonze verteller zee het daor heel het lange 

leden een moerasbos west dat bos hiete Creil. Disse naeme komt no nog veur in de poolder. De 

windmeul’ns dreiden wel ’t was ok meuledag, daor hadden ze in Sloten niet an docht die ston stille 

en ok gien zeilen er op.  

De oolde bus deed et goed; een toeter was niet neudeg, de moter bromde er best over en de 

schauffeur moest ok best an ’t stuur trekken want een stuurbekrachteging zat er toen nog niet op, hij 

redde zich er aordeg mit. Zo reden we soms wel langs smalle weggies waor as de bus mar kwaolek 

langs kon. 

Mooi toch, en de meesken an de kaante zwaaien naor oons as of we van adel waeren. No die bin 

heel vulle in Gaasterlaand west, zo as van Haringsma toe Sloten en de femilies van Swinderen mit 

een kesteel, hier en daor kun ie nog wat overbliefsel zien. Oonze gids kon er mooi over vertellen ok 

over de bunkers van een Duuts kamp uut de Tweede Wereldoorlog wat as bemand was, nee 
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bevrouwd was en waor as er nog al wat ofspeuld het want zo wodde er praot over een hunker 

bunker. 

In Gaasterlaand bin wel meer plakken bekend zo as hoolten badhokkies bij ’t Mirnserklif, die ok 

onbedoeld dienst deden veur natuurlijk gedrag. Eigenluks zol ie dan daenken dat Gaasterlaand wat 

dichter bevolkt zol wezen mar zo as Yde vaeke nuumde was dit t’kleinste dorpien en even laeter was 

dat ’t kleinste dorpien. 

We bin om koffie west in hotel Jans in Rijs wat as er er no weer netties uut zag en dat het een jaor of 

wat leden aanders west. Bij de koffie kregen we oranjekoeke van een bakker Twijnstra uut 

Ooldemirdem, dat was de beste bakker van disse omstreken. Zo gaot Eile Oosterhof (oold-inwoner 

van de Rizzert) er appat  henne van uut Hemelum om brood en zo wat henne en dat kun ie ok wel an 

hem zien. Dat de eerste monorail van Europa bij dat hotel Rijs reden het was ok een appat verhael. 

Gaasterlaand het wel wat mit parken ok ’t Sybrandie voegelpark het er west , dat zit no vlak bij et 

Ooldemirdemerklif. 

 

Nao de koffie karde de oolde bus langs de 

Luts naor Balk en ja hoe is die naeme 

ontstaon.. ’t Zol zo west hebben dat over de 

Luts daor een hoolten batte west het van 

balken. En dan naor Sloten, dat is een echte 

stad, daor hebben we een stadswandeling 

maekt. No denken jim daor moet ie wel een 

dag veur uuttrekken mar in een klein uurtien 

heb ie dat bekeken, van de eine poort loop ie 

in een kwartiertien naor de aandere poort en 

groter is t’niet. Wel mooie huusen en daor 

woonden ok nog al wat rieke meesken die 

riek wodden binnen van tolgeld, ok is er nog 

een kenon wat as zo no en dan ofscheuten wodde, t’onderstel van dat kenon is maekt deur Rob de 

Kan zien vader, mooi stokkie wark. 

De waag in disse stad was no een snakbar mit lekkere ijsco’s. Ok aandere Rimmie leek dat lekker 

mar we wollen ’t programma niet in de warre sturen, dan bin we gewoon mar veerder mit lopen. 

Zo scheut de middag rap veurbij en et gekaekel hul nog lange niet op. Ja t’schient dat dit busbedrief 

meer routes het, en as we gezond blieven en zin hebben dan kan ’t nog wel een keer, er is stof genog 

om over te praoten, en meesken die niet al te vlogge meer binnen kun ok best mit, er is wel hulpe. 

Wel een beparking is veur enkel’n dat de beenrumte niet al te roem is zo as Henk S. dat ondervund 

en ok Jan Bruinsma is wat an de lengte mar deur de eerder nuumde omstandegheden waeren er een 

paer plakken over zo dat die meesken ok rumte genoeg hadden. 

Al mit al bin we wel mooi vot west. 

Wat mij betreft wodden de vrouwluden van de dorpen die dit bedocht en regelt hebben bedankt. 

Dit verslag is opschreven deur Frank Scheenstra zo as ik ’t beleefd hebbe. 
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Kerk is open 

 

Tijdens Tsjerkepaad opent de kerk haar deuren om het gebouw te laten zien aan belangstellende 

bezoekers. Dit jaar heeft Tsjerkepaad in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken 

gekozen voor: Levende Stenen. 

 

Zo zijn er in en rondom en buiten de gebouwen bijzondere stenen te vinden, die een verhaal 

vertellen. Soms zijn die verhalen verstomd, omdat ze niet meer opvallen of omdat er namen op staan 

die niemand meer kent. Maar er zijn ook stenen die je tot leven kunt wekken door het verhaal 

erachter weer naar boven te halen. Vaak valt er in de plaatselijke kerkgeschiedenis heel wat 

interessants te ontdekken. 

 

Zo ligt er in Nijeholtpade een zandstenen altaarsteen. Nu ligt die in het gangpad, maar waar komt 

die vandaan? En wat staat er eigenlijk op? Deze steen, zeker 500 jaar oud is het oudste tastbare 

element liggende in de kerk van Nijeholtpade. 

In Oldeholtpade ligt bij de ingang van de kerk een kloostermop. Kloosterlingen in het noordelijk 

deel van Nederland ontdekten de kunst van het bakken van steen uit klei zo rond het jaar 1250. Zou 

de steen ook zo oud zijn en is de kerk vroeger een klooster geweest? 

 

Als gemeente Ter Holten doen wij ook mee met de openstelling van de kerken in kader van 

Tsjerkepaad.  

Onze kerken in Oldeholtpade en Nijeholtpade zijn open op de data 5 juli, 19 juli, 2 augustus,  

16 augustus en 30 augustus en 13 september. Zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 uur. 

 

Naast de historische stenen is er in Nijeholtpade een mini-expositie over de vergeten 

Watersnoodramp in 1825 en in Oldeholtpade is er een expositie van het plaatselijke breicafé. 

 

Wanneer u tijd en gelegenheid heeft: u bent van harte welkom. 

 

 

Uniek kabinetorgel 

In de Stephanus kerk te Oldeholtpade staat een eeuwenoud, uniek kabinetorgel. Het orgel is in 1800 

gemaakt door Hendrik Antoinie Meijer uit Amsterdam in opdracht van de Edammer familie Teengs.  

De meeste kabinetorgels bezitten maar één klavier. Alleen zeer vermogenden lieten een kabinetorgel 

bouwen met twee klavieren en een groter aantal registers. Het kabinetorgel in Oldeholtpade is daar 

één van en het mooiste is wel dat het binnenkort weer te horen is. 
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Komende zomer, tijdens de Tsjerkepaad 2025 zal het regelmatig te horen zijn. Diverse organisten 

zullen de prachtige heldere klanken die het voortbrengt, laten zweven door de Stephanuskerk. De 

kerk die zich daar door haar prachtige akoestiek prima voor leent. 

U bent van harte uitgenodigd om te luisteren naar het rijke pallet aan mogelijkheden die dit orgel 

biedt: de prestantregisters van het onderklavier, de vele fluiten van het bovenklavier en de dulciaan, 

die vlak achter de frontpijpen is opgesteld. Met als bijzonderheid dan ook nog de “zwelder” zoals de 

registerknop het noemt, een beweegbaar luik in het dak om crescendo en decrescendo te kunnen 

maken. Tot ziens! 

Kerkenraad Ter Holten 

 

 

 

 

 

Uit de oude Kontaktdoos    

Uit het Archief in het kerkje gehaald: 

 

Onderstaand stukje stond in ‘t Kontakt van juni 1991 en hoorde bij een verslag van het 

Schuttersfeest van 21 mei! 
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De bezigheden van …….    
 

Op 't olde nust 

 

Wi'j bint de familie Kraak en wilt ons gaer an jullie veurdroagen. 

Ons gezin bestiet uut Jan Arjen & Angeliek, en onze kinder Levi, Jula en Noah. 

Sinds een jaor woont wi'j met veul plezier in de woonboerdereje an de Heerenveenseweg 155. 

Een bekende plek veur ons, het is het ooldehuus van Jan Arjen. 

 

We bint dus weer mooi terug op 't olde nust! 

 

Wat kort oer ons, want der is nog veul meer gezelligheid op 't olde nust! 

 

Zo zijn er al onze huisdieren, en dit zijn er nogal wat! 

Onze vier honden Beer, Gijs, Jaap en Freek genieten volop van de ruimte die ze hier hebben. 

Het zijn allemaal king charles caveliers, ons favoriete ras. 

Je kunt ons vaak wandelend zien in het Scheenebos of langs de straat. 

Verder wonen de katers Jos en Muck bij ons, lopen er cochin-kippetjes in de tuin en inmiddels ook 

twee loopeenden. 

 

Jan Arjen is werkzaam als System Engineer bij Philips in Drachten: 

Ben gek op oldtimers, techniek en klussen. 

In m'n vrije tijd ga ik graag hardlopen, of een stuk rijden op m'n caferacer uit 1976. 

Momenteel wordt vrije tijd echter gebruikt voor het verbouwen van de woonboerderij. 

 

Angeliek is eigenaresse van hondentrimsalon 

Moos: 

Passie voor alle dieren, maar honden bovenal! 

In m'n vrije tijd ga ik graag wielrennen of 

hardlopen. 

 

Onze kinderen werken en studeren en zijn als 

ons heel blij met de verhuizing naar de 

boerderij, al kunnen ze niet wachten tot de 

verbouwing afgerond is. 

 

Langs de weg zal iedereen het bord zijn opgevallen: naast de boerderij is een hondentrimsalon 

gerealiseerd. 

De Trimsalon is ontstaan uit liefde voor onze eerste king charles cavelier Moos. 

Na eerst gevestigd te zijn geweest aan de Steenwijkerweg in Wolvega, is de salon nu verhuisd naar 

de boerderij. 

Trimsalon Moos biedt volledige uiterlijke verzorging voor honden, waarbij liefde en aandacht 

centraal staan. Tevens zijn katten van harte welkom. 

Angeliek heeft inmiddels aangetoond dat ook angstige honden zich bij haar op hun gemak voelen, 
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dankzij haar grote liefde voor honden en de oprechte aandacht voor zowel het dier als de eigenaar. 

Ze streeft ernaar iedereen zich welkom te laten voelen in haar salon. 

 

Zo is 't olde nust vul met gezinsleden en beesten. Een mooie kombinaosie! 

 

 

 

Dorpswille     

 

 

De laatste koersbalmiddag was 29 april 2025. Dit was een hele gezellige middag. We hadden als 

afsluiting van het seizoen de groep uit Oldelamer op bezoek. Dus een mooie grote groep!  

Volgend seizoen beginnen we weer op 16 september om 14.00 uur. Graag verwelkomen we ook 

nieuwe enthousiaste koersballers. Kom eens proberen hoe leuk het is! 
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Marijke de Kan   

 

 

’t Hummelhûs 
 

 

 

En dan is het al juni, de eerste helft van het jaar zit er bijna op. Ze zeggen dat hoe ouder je wordt, 

hoe sneller de weken voorbij vliegen. Wat mij betreft klopt dat volledig!  

Over een aantal weken begint de zomervakantie zelfs al! De eerste medewerkers en kinderen van de 

opvang hebben de vakantie al bijna in het voorzicht en kunnen de koffers bijna gaan pakken. Een 

ander moet wat langer wachten tot de nazomer en weer een ander geniet van “Tuinesië” in eigen 

omgeving. Maar één ding is zeker: iedereen heeft zin in een mooie zomer. 

Voor sommigen is de voorpret dan ook net zo belangrijk als de vakantie zelf. Maar voor anderen kan 

het vooruitzicht stress geven. Zijn de luchtbedden niet lek? Zijn de ID-kaarten/rijbewijs niet 

verlopen (tipje!). Zullen de kinderen zich wel vermaken achter in de auto, of vliegen ze elkaar in de 

haren? - Mijn broertje trok vroeger letterlijk met zijn zweterige handen de lange plukken haar uit 

mijn hoofd tijdens lange ritten naar Zuid-Frankrijk, au!! - Herkenbaar? Over een aantal weken 

komen we er vast allemaal weer achter. 

In de zomervakantie is ’t Hummelhûs geopend, er zijn gezinnen die niet op vakantie gaan of in een 

andere periode. Tijdens de zomervakantie is het op alle afdelingen en groepen dikke pret bij ’t 

Hummelhûs en als het weer het toelaat genieten we van waterspellen (en waterijsjes 😉).  
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Voor nu dromen we nog even verder over een mooie zomer en wensen wij iedereen fantastische 

maanden toe!  

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nieuws van De Striepe 

 

“Samen groeien, samen vieren” 

De afgelopen periode op De Striepe was er één vol belevenissen, creativiteit en sportieve 

uitdagingen. Soms lijkt een schoolweek een aaneenschakeling van lessen en toetsen, maar wie goed 

kijkt, ziet zoveel méér gebeuren tussen die muren. 

Neem de prachtige Palmpasentakken die de kinderen hebben gemaakt, samen met het kerkelijk 

centrum. Met zorg werden takken versierd met slingers, haantjes van brooddeeg en vrolijke linten. 

De kinderen leerden niet alleen over de betekenis van Palmpasen, maar ontdekten ook hoe fijn het is 

om samen iets moois te maken en even stil te staan bij tradities die al generaties meegaan. 
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En dan was er natuurlijk het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Wat een enthousiasme op het veld! De 

teams stonden te trappelen van energie, klaar om hun beste beentje voor te zetten. Er werd fanatiek 

gestreden, maar met respect voor elkaar. Ouders langs de lijn juichten elke goal toe alsof het de 

winnende treffer van het WK was. Het was prachtig om te zien hoe sport verbindt, hoe kinderen 

leren samenwerken, incasseren én juichen. 

En alsof dat nog niet genoeg was, deden we ook nog mee aan het schoolkorfbaltoernooi. Voor 

sommige kinderen een eerste kennismaking met deze sport, voor anderen een moment om hun talent 

te laten zien. Ook hier draaide het niet alleen om winnen, maar vooral om plezier hebben, nieuwe 

dingen leren en elkaar aanmoedigen. De stralende gezichten na een geslaagde wedstrijd zeggen vaak 

meer dan welke beker dan ook. 

Deze activiteiten laten zien dat onze school zoveel meer is dan alleen een plek om te leren lezen, 

schrijven en rekenen. Het is een plek waar kinderen groeien, ontdekken, vieren en soms ook 

verliezen, maar wel samen. Wat zijn wij trots op onze leerlingen, op de inzet van het team en de 

betrokkenheid van ouders en vrijwilligers. Want dankzij hen is de school niet alleen een leerplek, 

maar vooral ook een gemeenschap. 

Op naar de volgende periode, vol nieuwe avonturen! 

Namens het team van De Striepe een hartelijke groet, 

Ingrid Bruinenberg 

 

Puzzelmiddag 

Donderdagmiddag 19 juni was ‘t zover! Eenieder die het hele seizoen de puzzels had ingeleverd was 

uitgenodigd voor de puzzelmiddag om te bepalen wie de puzzelkampioen seizoen 2024/2025 zou 

worden. Jammer genoeg kon Riek niet aanwezig zijn. 

Jellie had weer 3 puzzels gevonden: een Kronkelpuzzel, een Quizfilippine en een 

Kruiswoordraadsel. Moeilijk maar te doen. Sjoukje was bij elke ronde het snelste met het inleveren, 

de rest bekende dat ze thuis toch wel vaak een puzzelwoordenboek of ander naslagwerk 

raadpleegden.  

Uitslag; 

1, Sjoukje Jongstra    50 

2, Alie Dedden    48  (winnaar 23/24)  

3, Anneke van den Akker   46        

4, Sientje Hogeling                    45   

5, Jan Punter    43 

6, Hinke de Vries   42 

7, Rimmie van der Wal  37 
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Sjoukje, proficiat. 

Ze kreeg de eerste prijs door Jellie 

overhandigd, ook kreeg ze een attentie omdat 

ze de meeste punten in het afgelopen seizoen 

had behaald. Alle deelnemers kregen een 

mooie puzzelpen kado. 

Of het nu door het warme weer kwam of een 

andere oorzaak, we konden ons moeilijk 

concentreren op het puzzelen. Het was erg 

roerig in het voorzaaltje, maar wel gezellig. 

Tenslotte: Jellie, namens alle puzzelaars: heel hartelijk bedankt voor je inzet en dat je ons elke 

maand toch maar weer aan het puzzelen krijgt.  

Een trouwe puzzelaar 

 

 

 

 

   

 

Verslagen en foto’s van het Dorpsfeest 

 

Touwtrekken in de drie dorpen 

Donderdagavond stond er iets nieuws op het programma: Touwtrekken! 

Acht recreantenteams en vier bondsteams gingen de strijd met elkaar aan. Na een demonstratie van 

de bondsteams en de nodige uitleg barstte het spektakel los. 

Touwtrekken is teamwork en tactiek, geen brute kracht. Dit bewees het enige damesteam, dat maar 

liefst vijf van de zeven wedstrijden won. Het publiek ging massaal achter de Flugel Flamingo’s 

staan en schreeuwde ze van de ene overwinning naar de andere. 

De Prutsers waren net te sterk voor de dames, maar eerlijk is eerlijk: de Prutsers hebben jarenlange 

ervaring met touwtrekken en dus zeer verdiend gewonnen. 

Bij de bondsteams ging de overwinning naar Deinum/Britsum. Dank aan deze bondsteams voor de 

uitleg en het coachen van de recreanten, dit maakte echt het verschil in het succes van de teams. 

Het was een ontzettend gezellige avond met enthousiast publiek en mooie wedstrijden. 

Een perfecte aftrap voor het Dorpsfeest! 

Marina  
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Vrijdagmiddag Boottocht 

De boottocht door de Weerribben werd door een grote groep dorpsbewoners zeer gewaardeerd als 

programma i.p.v. de Voor-wie-kan-middag, die andere jaren op de vrijdagmiddag werd 

georganiseerd. De boot was helemaal vol.  

De tocht ging over het grote kanaal. Maar ook door kleine sloten, waar normaliter alleen kano's 

mogen varen. De kapitein, die in het najaar als rietsnijder werkt, vertelde e.e.a. over de flora en 

fauna die op deze drijvende rietlanden voorkomt. Dat de vos er ook foerageert, is verrassend. 
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Na het varen hebben we bij de waterbuffelboerderij in Oldemarkt een ijsje gegeten. Het was ook 

prachtig weer voor deze activiteit. 

  

 

 

 

Vrijdagavond Pubquiz  

Hier klein verslagje van de vrijdagavond Pubquiz: 

De Pubquiz werd gepresenteerd door Iris en Martijn en Dj Peter Damstra. 

Het thema van de quiz was Tropisch! In de tent was het ook tropisch warm.  

De tent was afgeladen vol met een grote verscheidenheid aan teams, jong en wat 

ouder. Buurtgenoten en vriendenteams, in groepjes van 5. 

Verschillende categorieën kwamen voorbij: algemene vragen, muziekfragmenten, tropische 

cocktails, hits van eigen bodem en een tropische fruitproeverij.  

Ons groepje scoorde de meeste punten met het proeven van de fruitsoorten.  

Er werd driftig overlegd in de teams, het enthousiasme was enorm waardoor de sfeer er goed in zat.  

Winnaars: 

1e prijs: de Snoeifitte boeren 

2e prijs: Hanny’s masters 

3e prijs: Natnekken 
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Na de quiz werd er nog gezellig nagekletst, zowel binnen als buiten de tent.   

 

Sjoukje Kuipers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornhole zatermiddag 

Zaterdagmiddag werd er Cornhole gespeeld. Het was ontzettend warm maar we hadden overal 

partytenten neergezet om lekker onder te zitten. Cornhole speel je in tweetallen tegen elkaar. Je 

probeert om de beurt zakjes maïs in een verhoogd houten bord te gooien. De spelregels waren niet 

gelijk helemaal duidelijk, maar presentator Ingmar legde het geduldig nog een keer uit (… en nog 

een paar keer.. 😊).                                                                                                                                                         

Er waren 5 poules en de eerste prijs was een echt Cornhole-bord, gemaakt door de mannen van de 
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feestcommissie. De finale ging tussen team Lauren de beste (Lauren en Durk) en Menno en Thije. 

Het was een mooie strijd en er werd echt goed geworpen! Maar de winnaars waren uiteindelijk team 

Menno en Thije.                                                                                                                                   

In de tent was de mini-autoracebaan uitgelegd door mini-zshop.nl. Waar de jongens hier vooral te 

vinden waren, stonden de meiden in de rij bij de schminkster. Bij de ballonnenclown werden 

allemaal dieren in elkaar gedraaid en glittertattoos gezet. Het was een relaxte en gezellige middag.  

Ria Sijtsema 

   

 

 

 

 

Zaterdagavond 21 juni 

 

Tropische sferen en topgezelligheid op de zaterdagavond van het Dorpsfeest 

Wat een avond! Zaterdag 21 juni stond volledig in het teken van het Tropische Thema tijdens ons 

jaarlijkse Dorpsfeest. En tropisch werd het – niet alleen qua aankleding en outfits, maar ook het 
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weer werkte perfect mee. De zon liet zich deze dagen van haar beste kant zien en de temperatuur 

bleef tot laat op de avond heerlijk zomers. 

De feesttent was sfeervol aangekleed met palmbomen, felle kleuren en vrolijke verlichting. Al vroeg 

op de avond stroomden bezoekers binnen, veelal gehuld in fleurige overhemden, bloemenkransen en 

zomerse jurken. De toon was gezet! 

Nieuw dit jaar was het Happy Hour van 21.00 tot 22.00 uur, waarbij je twee drankjes kreeg voor 

slechts één muntje. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De cocktailbar draaide op volle toeren en 

serveerde kleurrijke drankjes als Sex on the Beach en Mojito’s – die de volgende dag ongetwijfeld 

nog bij menigeen een glimlach (of hoofdpijn) opleverden. 

Voor wie zijn of haar krachten wilde meten, waren er leuke activiteiten zoals spijkerslaan en 

een boksbal. Vooral de dames lieten zich van hun sterkste kant zien – wat een power zit er in onze 

dorpen! 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door coverband Twenty Five uit Hellendoorn. Met hun 

aanstekelijke energie en een repertoire vol meezingers en dansnummers kregen ze de hele tent aan 

het swingen. De dansvloer was de hele avond bomvol – van jong tot oud, iedereen genoot zichtbaar. 

Tussendoor kon er gesnackt worden bij Tante Moos, waar de geur van versgebakken lekkernijen 

menigeen naar de kraam lokte. Het was ouderwets gezellig, precies zoals een dorpsfeest hoort te 

zijn. 

Een groot dankjewel aan de feestcommissie en alle vrijwilligers die deze fantastische avond 

mogelijk hebben gemaakt. Dankzij jullie inzet kunnen we als dorp terugkijken op een onvergetelijke 

tropische zaterdagavond! 

 

  

 

 

Op de website van Ter Idzard zijn nog veel meer foto’s te zien. 
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Jeu de boules op zomerfeest 2025 

Op zondag, de vierde en al weer de laatste dag van het zomerfeest op Ter Idzard, stonden twee 

balsporten op het programma: volleybal en jeu de boules. 

Ook al staat het iedereen vrij om te kiezen voor een speldynamiek die hij/zij het best bij zich voelt 

passen, het is intussen een traditie dat de toch wat oudere deelnemers voor het wat rustiger jeu de 

boules kiezen. Ook ik hoor bij deze laatste groep. 

En zo traden hier 36 deelnemers in teams van twee tegen elkaar in het krijt, gemotiveerd – zeker – 

maar ook doordrongen van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. 

Riek Hogeling was mijn partner en samen speelden wij – net als elk ander team – tegen in totaal 

twee andere teams. 

Gelukkig waren onze tegenstanders best sportief, ook het eventuele meten van de afstanden van 

wie de boule het dichtst bij de witte but ligt, alles ging in opgewekte stemming en in goede 

harmonie. En zo hoort en moet dat volgens mij ook! 

De temperatuur was buitengewoon aangenaam, wel zag de lucht er soms dreigend uit en op een 

gegeven moment hebben we zelfs nog heel even onze toevlucht genomen tot een partytent. 

Na afloop maakten de vaste organisatoren van dit onderdeel, Thomas en Coby, de winnaars van dit 

sportieve treffen bekend. 

Zowel het voorgevoel van Riek als dat van mij dat wij niet in de prijzen zouden vallen had ons niet 

bedrogen. 

Hierbij de winnende teams, die alle drie met een mooie vleesprijs naar huis gingen en die ik graag 

van harte feliciteer met hun prestaties: 
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1e prijs: Jan Bruinsma en Leny Monnikhof 

2e prijs: Ab Leenstra en Wietse Wissema 

3e prijs: Jan Monnikhof en Hennie Zeinstra 

Al met al was het een prachtige afsluiting van vier dagen feest op Ter Idzard, waarbij ik graag – 

ongetwijfeld ook namens alle andere deelnemers – Thomas en Coby wil bedanken voor de ook dit 

jaar weer perfecte organisatie van een zowel sportieve als ontspannen ontmoeting. 

 Geert Muurling 

 

 

 

 

 

 

Volleybal 

Op de zondag van het Dorpsfeest gingen 20 teams de strijd aan tijdens het volleybaltoernooi. Waar 

plezier en sportiviteit voorop stond werd er zeker ook goed volleybal gespeeld. Met kunst en 

vliegwerk ontstonden er mooie rally’s. Wat het toernooi mooi maakt is, dat het ene team in fanatieke 

sportkleding speelt en het andere team de zondagse spijkerbroek aan heeft. Ondanks een enkele bui 

was het heerlijk weer om een potje volleybal te spelen.  

Er waren vier poules met vijf teams, waarin de eerste twee van de poule zich mochten klaarmaken 

voor de halve finales. Het teleurstellende gele team, kampioen van vorig jaar, werd in de halve 

finale verslagen door het mooie spel van Mercurius. Uiteindelijk was Handsome Volleybal de 

sterkste en ging met de prijs naar huis.  
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Via deze weg willen we de organisatie, scheidsrechters en andere vrijwilligers bedanken. Het was 

voor iedereen een gezellige en sportieve middag. 
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De redaktie had Jannes Scheltinga gevraagd om een stukje te schrijven voor ’t Kontakt, dit naar 

aanleiding van zijn optreden met hun band ASBEST in het programma van Raven van Dorst en in 

een programma van Omrop Fryslân. Hieronder vind je zijn verhaaltje! 

Ah Goeiedageem! 

Mien neam is Jannes Scheltinga, ik woon vlakbie ut zandgat in Oldeholtwolde.  

‘t Kontakt meakte kontakt, en vroeg om n’ stukkie. Dus n’ stukkie zal d’r kommen! ’t Liekt mien 

mooi dit in ’t plat te doen, al zal de Schrieversronte niet heel erg onder de indruk wezen. 

 

Eigenlieks wier ik gevraagds oaver mien band “ASBEST”. Moar dat leek mien moar niks, bin d’r al 

drok genoeg mit. ‘k Hef ’t vuule greager oaver ’t heujen! 

 

Bie ons op ’t erf hem wie neamelijk ’n bescheiden aantal bunder, en dat spul most weer keal. Nou 

hem we zundag (15 juni) gemaaid, want tis nou wel eem dreug. Mien bruur was begin disse week 

wat an ’t schudden en nou doe ik ’t tot zaterdag, dan moet ’t het land af. 

 

Maor ik vind dat moi wark juh, biedie “dom” veur mien uut kieken, biedie verdrinken in ’t geluud 

van de motor en de trommelschudder. Veake bin ik teeg’nwoordig drok mit media, veurneamelijk 

sociale media, en doar woj knettergek van. Als moar dat hyperactieve gezeik van al die ‘content-

creator’s’. 

 

Dan wier een poar uur gewoon schudden oppe trekker toch krek wat meditatie veur ’n hippie mot 

wezen. 

Tis niet altied  *** wark hoor, die media. Dit is ok ’n soort media, en dit is wel moi wark. Hier kujj 

de tied veur nemen, en degene die dit leest, neemt d’r ok de tied veur. Das niet zo mit snelle korte  

*** filmpies. 

 

Dus naja, zaterdag goat ’t heuj in pakkies. Noast de kater van ’t dorpsfeest zal ’t wel ’n beste midje 

worden. Hef nou al zin an ut kolde bier noa de tied. Blief mooi lezen jim, vuujle better dan 

Facebook of andere onzin. 

 

Oant sjen! 

Jannes Scheltinga 

Oplossing Combiquiz puzzel 
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